
Kamp 26-29 maart 2018:  Verslag van dag 2  
 
Vanochtend zijn we na een goed ontbijt in vier groepen de natuur in gegaan. Er zijn waterdiertjes 
gevonden in een sloot. Een sloot waar je ook heel goed overheen kan springen. Een andere groep 
heeft sporen van een ree gevonden in het weiland. Er lag zelfs een schedel en een stuk van een 
poot. Met gips hebben we er een afgietsel van gemaakt. Een laatste groep is naar een gebied met 
heide en duinen in de buurt geweest. Daar kan je goed vanaf rennen. 

In de middag is de groep in tweeën gesplitst. Een klein groepje ging zagen in het bos. Er moesten 
kleine boompjes worden omgezaagd en stammetje in kleine stukken. Er is volgens meester Henk 
veel werk verzet. De grootste groep maakte een fietstocht door de omgeving. Meester Stephan 
voorop met een lint van gele hesjes achter hem aan. We eindigden bij een uitkijktoren aan de rand 
van een heideveld. Na een bekertje warme chocolademelk bij een mooi uitzicht, fietsten we weer 
terug naar het kampgebouw. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



                   



     



    



 



 



 



    



 


